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Voorwoord van Marjan Tieberink, oprichter stichting Karibu

Hoge Hexel, december 2025

Beste donateurs, lieve mensen van goede wil,

Het is al enige tijd geleden, begin oktober, dus nog enkele weken vdor de verkiezingen, dat
er in het journaal te zien was wat wij, als stemgerechtigde Nederlanders, als prioriteit
hadden: er moest actie komen wat betreft het nijpende probleem van de woningnood. Dat
was de mening van 6 op de 10 Nederlanders. Dat kan ik me goed voorstellen.

Door het enorme woningtekort is er voor velen geen uitzicht op een andere toekomst. Dat
geldt met name voor de vele starters. Zelfs vrij veel 30-ers wonen nog steeds thuis bij hun
ouders. De huidige situatie is problematisch en is niet snel op te lossen.

Maar niet alleen jongeren hebben te maken met machteloze gevoelens. We hebben er
allemaal mee te maken. Het leven in de huidige maatschappij is er voor velen door een
verscheidenheid van redenen, niet makkelijker op geworden

We staan nu vlak voor Kerst. Voor velen is dit een tijd van samen zijn; gezelligheid met familie
en vrienden, met heerlijk eten en een kerstboom met lichtjes; allemaal fijne dingen die je
een warm en een veilig gevoel geven. lets waar iedereen wereldwijd naar verlangt.

Ik heb een aantal mensen dit gevraagd: “Wat is voor jou persoonlijk hét sleutelwoord bij de
kerstgedachte?” Hierbij een aantal antwoorden: gezelligheid, warmte, kerstmuziek, kaarsjes,
chocolademelk, de geboorte van Jezus, lekker eten, naar de kerk gaan, verlangen naar vrede,
etc. etc.. Het houdt niet op.



Maar wanneer we opeens vanuit onze mooie mijmeringen over het haast magische woord
“Kerstmis” terugkeren in de werkelijkheid, dan komt dit bij een aantal best hard aan. Dan ziet
de realiteit van ons dagelijks leven er helaas aardig wat anders uit.

We weten niet anders dan dat we ons huis in december in kerstsfeer brengen; dat hoort er
bij. Velen toveren hun huis vanuit de Sinterklaassfeer meteen om naar de gezellige warme
kerstsfeer. We worden uitgenodigd of we nodigen zelf familie en vrienden uit. Want, samen
kerst vieren is gezelliger en maakt alles ndg fijner en feestelijker. En dat is ook zo.

Dat vieren van het Kerstfeest gebeurt op veel verschillende manieren. Het hangt er maar net
van af waar op de wereld je wieg stond en hoe mensen in die cultuur over Kerstmis denken.
Want wereldwijd wordt er Kerst gevierd. Gelukkig wonen we hier in Nederland in een vrij
land waar iedereen vrij is om dit feest voor jezelf in te vullen. Voor velen is het een feest van
weerzien, van gezelligheid en van het geven van mooie cadeaus waar die ander blij mee is.
En natuurlijk mag een heerlijk kerstdiner ook niet ontbreken. Dat maakt jouw kerstfeest echt
compleet. Bij anderen is het weer anders, je gaat naar de kerk, waar verteld wordt over de
geboorte van Jezus en wat dat betekent in je leven. Er worden kerstliederen gezongen en er
wordt stilgestaan bij wat kerst in jouw leven betekent.

Vaak was ik met kerst niet thuis; ik was dan in Afrika of op Haiti aan het werk. Maar ook daar
in deze verre oorden werd en wordt het kerstfeest gevierd. Veel mensen in Nederland
kunnen zich niet voorstellen dat dit feest ook daar bekend is... Maar overal ter wereld, tot in
de diepste rimboe zijn kerken en kerkjes, juist om erbij stil te staan en te vieren dat Jezus
geboren is voor ons allemaal; voor jou en voor mij; voor niemand uitgezonderd.

De geboorte van dit bijzondere Kind verbindt. Verbindt vriend en vijand, tenminste dat is wel
een van de facetten dat het vieren van Kerstfeest tot een waar en waardevol feest doet zijn.

Dit Kindje Jezus kwam voor ons allemaal; sterker nog Hij
kwam voor jou en mij persoonlijk. Hij kent ons zelfs
persoonlijk en kent ons bij onze naam. Hij kent onze
problemen, die we dagelijks met ons meedragen in ons
hart. Problemen waar we tegenaan lopen en waar we
het soms of vaak in het leven moeilijk mee hebben. Maar
God kent ons ook van onze blijde, vrolijke en genietende
kant. Dat te weten maakt me tegelijkertijd ook blij. Want
Hij is bij je; Hij 1ééft in jouw hart. Je staat er daardoor met je moeilijkheden, verdriet of gemis
nooit en nooit alleen voor. Alhoewel je dat soms wel eens anders ervaart. Maar dat is
gelukkig niet écht het geval.

Bijzonder, of niet? Want zo is Jezus. Op Hem kunnen we rekenen; wat Hij belooft, doet Hij.
Wat is dat goed en fantastisch fijn om je dat te realiseren!

Jezus is geboren voor ons allemaal, zelfs voor jou persoonlijk. Hij is van een hulpeloos Kind
geworden tot een man die u en die jou eindeloos liefheeft en je terzijde wil staan ook in je
dagelijkse beslommeringen en problemen. Problemen van verdriet, gemis, je eenzaamheid,
jouw ziekte die op je drukt en pijn doet, letterlijk en figuurlijk. Hij kent jou door en door,
misschien nog wel beter dan dat jij jezelf kent. Hij wil er voor je zijn, elke dag weer opnieuw,
zelf elke minuut weer opnieuw.



Dat heeft Hijzelf beloofd. En Hij heeft gezegd: “Wat ik beloof, dat doe |k! Daar kun je écht op
vertrouwen.”

Hij wil ons LI C H T zijn op onze levensweg en dat L | C HT is het volgen meer dan waard!
Zo kunnen wij in ons eigen leven ook Zijn L1 C H T uitstralen naar anderen en anderen weer
naar ons... Dat is rijkdom. Rijkdom die alles goed maakt en ons weer lucht geeft om door te
kunnen in ons lang niet altijd makkelijke leven.
Laat ons ook z6 het nieuwe jaar 2026 ingaan. Een nieuw jaar met weer nieuwe uitdagingen,
met nieuwe mogelijkheden en kansen. Wanneer we dit nieuwe jaar ingaan, samen met God,
dan hebben we, vertrouwend op Hem, niets te vrezen.
Ga met God en Hij zal met je zijn!
Ik wens u allen, ook namens het bestuur van de stichting Karibu,

Fijne en gezegende Kerstdagen

en

Alle goeds voor het nieuwe jaar 2026 !!!

Warme groet, e e ki

Marjan Tieberink
Oprichter en Managing Director stichting Karibu.

Ontmoet Brenda ... jong en weer blij met een nieuwe toekomst

Brenda ken ik al een tijdje, maar ik ontmoette haar
persoonlijk in het begin van dit jaar in Tanzania. Even in het
kort haar achtergrond:

Brenda heeft, evenals haar oom Givens Msuya in haar leven
grote persoonlijke verliezen geleden.

Ze verloor op 6 jarige leeftijd haar moeder Irene. Toen ze nog
maar een klein meisje was verdween haar vader.

Toen ik in januari-februari in Tanzania was en haar ontmoette
vertelde ze mij haar levensverhaal en ook terwijl we daar
samen op pad gingen om arme families te bezoeken, vertelde
ze me nog meer over haar leven:

Mijn volledige naam is Brenda Jackson Mshana. Ik ben geboren op 20 februari 2006 en ik ben
19 jaar. Ik heb vorig jaar september de middelbare school afgerond. Omdat mijn oom Givens,
de broer van mijn moeder Irene, Mama Marjan heeft leren kennen, heb ik haar begin dit jaar
persoonlijk ontmoet. Ik woon nu namelijk in het huis van de contactpersoon van Mama
Marjan, Bariki . Hij woont hier met zijn vrouw en 3 kinderen en ook Givens mijn oom, woont
hier. Zo vormen we samen een groot gezin. Ook Mama Marjan woont hier tijdens haar
verblijf in Tanzania. Hier heb ik Mama Marjan voor het eerst in het echt ontmoet. Ik had haar



alleen nog maar gezien van foto’s en via een kort gesprekje per whatsapp. Ik vond het heel
spannend en leuk tegelijk om haar te ontmoeten.

Mama en ik hebben samen heel veel met elkaar gepraat en ze vertelde me ook over
Nederland. Dat vond ik erg mooi. Mama Marjan kent hier in ons dorp heel veel mensen die
erg arm zijn. In de dagen die volgden ging ze samen met Bariki op pad om arme gezinnen te
bezoeken. Ze vroeg of ik het fijn vond om met hen mee te gaan. Bariki was dan de tolk voor
het Swabhili, maar soms ging ik ook wel eens alleen met Mama mee en dan werd ik de tolk
van haar. Ik genoot er van en werd er ook blij van om te zien hoe blij de gezinnen waren door
ons bezoek. Ik maakte er foto’s van en ik hielp ook mee om de kinderen te meten om hen zo
de goede kleding te kunnen geven die Mama Marjan had meegenomen uit Nederland. lk
genoot ervan om zo bezig te zijn en ook om Mama zo te kunnen helpen.

Tijdens een van onze gesprekken vroeg Mama me of ik het fijn zou vinden dat ze mij als haar
eigen dochter kon beschouwen. We hadden namelijk samen meteen al een klik en dat te
weten maakte me heel blij.

Mama Marjan ziet ook mijn oom Givens als haar eigen kind en ook Givens is hier echt blij
mee.

Ik ben al mijn familie verloren, want toen ik 6 jaar was verloor ik mijn moeder Irene toen ze
nog maar 23 jaar was, aan een blinde darm ontsteking. Daarvoor, toen ik nog maar een klein
meisje was verdween mijn vader. Ik weet niets over hem. Ook Givens heeft zijn
tweelingbroer Evans, zijn zus Irene en zijn vader en moeder, dus iedereen verloren en we zijn



nu nog met ons tweeén over. Givens en ik zijn dus heel erg blij met Mama Marjan in ons
leven. Wij zien haar als een cadeau van God.

Ik ga later dit jaar aan een nieuwe studie beginnen en daardoor kan ik als ik hard werk, over
2 jaar naar de universiteit. Ik wil namelijk heel graag dokter worden.

Nadat Givens ook van Mama Marjan mocht studeren, kon hij in een lodge in het Serengeti
wildpark aan het werk. Daar was ik heel blij mee.

Dit is in het kort mijn levensverhaal. Ik ben nu weer heel gelukkig en heb door Mama Marjan
weer een toekomst. Daar ben ik God heel dankbaar voor.

Knuffels uit Nederland voor kinderen in Tanzania

Aangezien kinderen in Afrika bijna geen speelgoed hebben en al helemaal geen knuffels die
voor veel kinderen in hun leven heel belangrijk zijn, leek het me een goed idee om juist deze
kinderen die het aan alles ontbreekt, te willen helpen met een mooie knuffel.

Gelukkig hebben we in de kerk waar ikzelf naar toe ga, veel kinderen en dus waarschijnlijk
hebben deze kinderen hopelijk allemaal wel een of meer knuffels. Knuffels waar ze niet meer
mee spelen of knuffels die ze misschien wel heel graag willen geven aan leeftijdgenootjes in
Afrika die niets hebben.

In die tijd, het was april en ik zou begin mei met kleding uit Nederland naar Giessen, in
Duitsland gaan. Hier zou Josephat, die ik als mijn eigen zoon beschouw en die op kosten
van Karibu voor kinderarts studeert, ook zijn. Hij moest hier zijn voor een congres voor
kinderartsen uit Afrika.

Samen met vrienden uit Enschede, die familie hebben in Giessen, waren we hier samen met
Josephat, meer dan welkom. Dit was natuurlijk een fantastische gelegenheid om Josephat
deze knuffels mee te geven naar Tanzania. Lieve, zachte knuffels bestemd voor arme
kinderen die zelf geen knuffels hebben. Daar zijn ze enorm blij mee!

Het resultaat was overweldigend: de kinderen uit Wierden brachten allerlei lieve en zachte
knuffels mee naar de kerk om in de daarvoor bestemde doos te doen voor hun vriendjes in
Tanzania.



In deze tijd was er een jongen van 12 jaar, Fidelis, die uit het dorp van Josephat kwam. Hij
werd naar het ziekenhuis in Dar es Salam gebracht, omdat hij alleen hier hopelijk nog kon
worden behandeld. Dit is ook de stad waar Josephat studeert om kinderarts te worden.
Fidelis was ernstig ziek. Josephat kende hem en ik vroeg of hij een mooie knuffel aan Fidelis
kon geven.

Fidelis was niet alleen zwaar ondervoed, maar hij had ook nog een erfelijke bloedziekte. Hij
was zo ernstig ziek, dat ervoor zijn leven gevreesd werd. Tot overmaat van ramp kreeg hij ook
nog malaria. Karibu heeft op aanraden van Josephat en de andere doctoren de medicatie
voor Fidelis betaald. Een duur middel dat hem hopelijk zou kunnen redden. Zijn moeder was
bij hem en de vader was samen met de twee andere kinderen in het dorp gebleven. Om
Fidelis te redden had zijn moeder die in het dorp een winkeltje had, zelfs haar winkeltje
verkocht. Het zijn arme mensen die er met hun mogelijkheden alles gedaan hebben om hun
zoon te redden. Met geld uit Nederland geven we deze familie weer een winkeltje geven
zodat ze toch weer een bron van inkomsten hebben.

Fidelis was enorm blij met deze mooie zachte knuffel die hij als zijn vriendje beschouwde. Hij
voelde zich hierdoor minder alleen en dat heeft hem in deze moeilijke tijd enorm geholpen..
Helaas ging de gezondheid van Fidelis, na enkele weken tegen zijn ziekte te hebben
gestreden, hard achteruit. We zagen dat hij het niet zou redden. Er is zowel in Nederland
alsook in Tanzania, veel voor hem gebeden.

Zijn moeder heeft uiteindelijk de pastoor gebeld, omdat graag wilde dat Fidelis voordat hij
zou komen te overlijden, nog gedoopt zou worden. En zo is het ook gegaan. Nadat Fidelis
gedoopt was, is hij rustig heengegaan. Natuurlijk missen zijn ouders en de twee andere
kinderen hem enorm. Maar ook wij missen hem. Gelukkig mogen we weten dat hij nu mag
rusten in Gods eeuwige Vrede.



Het waterproject in Mbtini, bij de bron van de Kilimanjaro...

Ik was nog geen week terug uit Tanzania, toen ik werd gebeld door Josephat. Hij is huisarts
en studeert nu op kosten van Karibu voor kinderarts. In het dorp waar Josephat en zijn 7
andere broers en zussen zijn opgegroeid was en is dit waterprobleem er nog steeds.

Het merendeel van de bevolking is extreem arm is, en er is geen druppel water in de buurt.
Het is een woestijngebied en het is hier erg warm en droog.

De mensen moeten 10 km lopen om bij een bron te komen. Dat is de bron van de
Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika. Ze vullen daar hun jerrycan en moeten dan met deze
zware jerrycan vol water weer teruglopen naar huis.

Aangezien water een eerste levensbehoefte is, is een waterleiding van de bron van de
Kilimanjaro naar het dorp meer dan hard nodig. Ik hoefde hier geen seconde over na te
denken en ik ben samen met de broer van Josephat, Peter, meteen begonnen om dit zo
urgente waterproject te kunnen realiseren. Peter is leerkracht is in een nabijgelegen dorp.
Hij kan op een fantastische manier zaken organiseren.

Hij heeft 40 mannen uit het dorp gevraagd om een sleuf te graven vanaf de bron naar het
dorp om vanaf dit punt de waterleiding aan te leggen naar het dorp. Ze hebben enorm hard
gewerkt met hun eigen gereedschap want graafmachines bestaan er hier niet. Na ruin 2,5
week hadden ze het dorp bereikt.

Peter huurde vervolgens een bedrijf in die een dubbelwandige watertoren kon bouwen,
opgevuld met ijzervlechtwerk voor de nodige stevigheid, zodat het water goed kon worden
opgeslagen. Dat is hard nodig, omdat de kracht van water enorm groot is. Het water moet
vervolgens worden opgepompt met een hydrofoorpomp. Om een dure elektriciteitsrekening
te vermijden, die steeds weer terugkomt, leek het me een goed idee om hiervoor
zonnepanelen aan te schaffen. Het is woestijngebied, dus er is hier altijd de kracht van de
zon. Zo gebeurde.



Er werden ook vijf tappunten aangelegd en de bevolking heeft nu 24 uur per dag vrije
toegang tot dit prachtige en zuivere drinkwater! Zo zijn de mogelijkheden door de toegang
tot drinkwater in dit gebied hier op velerlei manieren enorm toegenomen.

Helaas kwam er naast deze fantastische mijlpaal in het
leven van deze armsten, kort hierna een vreselijk bericht.
Zo werd tot ons diepe verdriet de broer van Josephat,
Peter, vergiftigd en kwam hij hierdoor, op diezelfde dag,
op 25 oktober, helaas ook te overlijden. Hij werd slechts
33 jaar en laat een vrouw en 2 kinderen achter.

Moge hij rusten in de Vrede van God.




Maak kennis met deze bijzondere jongen Martin Alfred ...

Op diezelfde dag, ook van onze eigen
verkiezingen, kwamen ook de ouders van Martin
Alfred, een dorpsgenoot van Josephat om het
leven..

Martin is 19 jaar en is enig kind gebleven, omdat
zijn moeder deze bevalling nauwelijks heeft
kunnen overleven. Zijn beide ouders werden op
de dag van de verkiezingen op brute wijze
doodgeschoten. Zo werden duizenden mensen
op heel veel manieren het slachtoffers van deze
verkiezingen.

Ik kreeg in deze tijden en zelfs nog tot voor kort,
regelmatig van de Nederlandse Ambassadeur in
Dar es Salaam, bericht over deze alarmerende
situaties. Situaties die niet zijn te vergelijken met
ons land in verkiezingstijd. Er was zelfs een
avondklok en het schijnt dat zelfs nu veel
ambassades nog steeds gesloten zijn. Hoe dankbaar kunnen we zijn om in een land als
Nederland te wonen, alhoewel ook zeker hier de nodige zorgen zijn. Ik kan door deze
omstandigheden nog steeds niet terug naar Tanzania. Maar ik kan gelukkig wel online
doorwerken.

Martin werd van de ene op de andere minuut een weeskind. Hierdoor viel Martin’s grote
droom om dokter te worden in één minuut in duigen. Ik heb samen met Josephat overlegd
en we hebben besloten dat een zo’n begaafde en talentvolle jongen een kans moet krijgen.
Hierdoor kan hij later ook velen armsten helpen als dokter, die anders nooit geen medische
hulp kunnen krijgen.

Want, uiteindelijk zijn we alleen sterk als we samen moeilijke dingen kunnen oplossen. Daar
horen verschillende noodzakelijke eigenschappen bij, zoals openheid, een goede wil,
solidariteit en het hebben van vertrouwen in elkaar. Want wanneer er geen vertrouwen is, is
er NIETS...

Zo is Martin vorige maand begonnen met zijn studie voor arts aan de universiteit van
Mwanza. Zijn studie doet hem goed om, naast dit grote verlies van zijn ouders, weer uit te
kunnen zien naar een andere toekomst.




Hoe het in-trieste leven van deze straatarme familie veranderde ...

De familie Bernard woont in het dorp Tloma en ze behoren tot de allerarmsten. Het gezin
bestaat uit een moeder die weduwe is en ze heeft zes kinderen. Al deze kinderen zijn erg
ondervoed. De vader is in 2021 overleden aan de gevolgen van Covid-19. Zoals u weet, een
heel besmettelijke ziekte waar destijds door de overheid in Tanzania helaas niets aan werd
gedaan. Voor zijn dood had de vader werk en waren er daardoor inkomsten voor zijn gezin.

Deze bron van inkomsten is er niet meer en ze leven van een klein beetje geld door het
dragen van boodschappen. Deze familie heeft nauwelijks te eten en ook hebben geen
slaapplaats. Ze slapen op de grond in het zand. Moeder is 51 jaar en zij is de enige die voor
de kinderen moet zorgen.

De oudste is de 14-jarige Brigitta; in november heeft ze de basisschool afgerond. Dit is een
school voor de armen en is ook de school waar Bariki, mijn contactpersoon, als leerkracht
werkt. Deze school telt meer dan 900 kinderen. Het tweede kind is Josephine. Josephine is
12 jaar en zit in groep 5. Koleta is 10 jaar en zit in groep 4. Het vierde kind is Noéli. Hij is een
jongen van 8 jaar en zit in groep 2. De vijfde is Nathan, 5 jaar oud. Hij zit in groep 2.De laatste
is Pascal, van 4 jaar en zit bij de kleuters.

Toen ik dit verhaal over de ellende van deze familie van Bariki hoorde, hebben we hen eerst
van voedsel voorzien met daarbij de goede en gezonde Afrikaanse vruchten. Kort daarna, nu
alweer enige weken geleden, ben ik eveneens, maar online vanwege de problemen in
Tanzania, gestart met de bouw van een goed en veilig huisje voor hen. Dat was meer dan
noodzakelijk. Zie vooral de foto’s die méér dan genoeg vertellen over hun dagelijkse ellende.
De stenen op de grond moeten de “keuken” voorstellen waar wordt gekookt en het huis
verandert dan in een ruimte vol rook. Karibu zal hen voedsel blijven geven, omdat ze zelf nu
nog geen goede bron van inkomsten hebben.




Ik wil u allen als donateurs van Karibu, graag heel hartelijk bedanken voor uw liefdevolle en
trouwe hulp aan deze armsten en deze kinderen in dit gebied. Mensen waarvan velen nog
steeds in grote armoede moeten zien te overleven. Ik waardeer u allen enorm. Zonder uw
fantastische hulp, sta ook ik met de rug tegen de muur.

Dit schrijvend denk ik opeens terug aan dat mooie en duidelijke Afrikaanse gezegde:
Eén takje kun je makkelijk breken, maar een grote bos takken samen gebonden of
verbonden, kun je néoit breken!

Met andere woorden:

We horen bij elkaar en samen zijn we sterk om hen die zo broodnodige hulp te geven!.

Mogen we ook op jou rekenen?
Word dan 66k donateur en ga naar: www.stichtingkaribu.nl

Klik op: Word donateur. Heel veel dank hiervoor.
Moge God ons allen zegenen!

Warme groet,

Marjan Tieberink
Oprichter en Managing Director stichting Karibu.




Word Dornateur/

Ga naar www.stichtingkaribu.nl en klik op “Word donateur”

Ja, ik word donateur van de Stichting Karibu; ik ontvang 1 keer
per jaar de Karibu nieuwsbrief.

U kunt al donateur worden door €5,- per maand te doneren.
Dat betekent concreet slechts € 0,16 cent per dag voor een kind
in nood...

Wanneer u méér kunt geven, kunnen we samen nég meer
betekenen!

Mogen kinderen in Afrika ook op u rekenen?

Geef kinderen in Tanzania een écht cadeau: word 66k donateur!
U doet toch ook mee?

Dhr./Mevr./Fam.
Straatnaam
Postcode en woonplaats
E-mail:

Tel.nr. IBAN Nr.

Mijn donatie zal bestaan uit:

0 maandelijkse storting 0€5,-

0 driemaandelijkse storting 0€10,-
0 halfjaarlijkse storting Kleur in beide kolommen 0€15,-
0 jaarlijkse storting het rondje van uw keuze. 0€20,-
0 anders 0€.....

Dit bedrag wordt O wel 0 niet automatisch van mijn IBAN rekening overgemaakt.
Met ingang van (datum)

Handtekening:

De storting zal plaats vinden op bankrekeningnummer NL1ISABNAO51 1101 244 ten name
van de Stichting KARIBU.

BELANGRIJK: Wilt u bij de betaling vermelden: “Donateur KARIBU”.

Daar wij niet met acceptgiro’s werken, zouden wij het erg op prijs stellen, wanneer u
AUTOMATISCH zou willen betalen. Dit moet u dan zelf even met uw bank regelen. Heel
hartelijk dank voor uw hulp! Ga naar www.stichtingkaribu.nl en klik op “Word Donateur”




